
Week van  29 september tot 3 oktober 2014 
 
Project: indianen 
 
Hoihoi! 
 
Aangezien het deze en volgende week razend druk is voor mij met het afwerken 
(gebruik van pattex en nietjesmachines allerhande…) van indianenknutsels, een 
beknopt klasnieuws: 
 
Maandag: 
 
Aanbod deze week: 
– elastiekplankjes 
– experimenteren met klei (volgende week maken we dan misschien kleikommetjes 

zoals de indianen) 
– weven van stof (op en neer) 
– op donderdag: enkele werkblaadjes in de tekenhoek 

 
verder: op maandag:  

- we maken een handvat voor onze boog (ruimtelijk inzicht) 
- We maken ‘veren’ voor op de pijlen. Dit doen we door rond een kartonnetje te 

tekenen. We moeten 6 stuks hebben dus moeten we tellen en nadien moeten 
we alles nog uitknippen. 

 

 
 



 

 (afwerken van de pijlenkoker) 
 



 
 

 
De tipi is verhuisd naar de poppenhoek… 

 



 

 
 
Dinsdag:  
 

- verder werken aan de boog en pijl 
- Er komt een echt zadel in de klas (wist je dat indianen eigenlijk niet op een 

zadel zaten?) 
- Na de middag starten we met het maken van een stokpaard 



 

 

 



 

 
 
Na de middag vertelde Angelique ons een prachtig verhaal over 7 gekke mannetjes. 
Eerst waren ze verdwenen en moesten we op zoek in de klas… 



 
Daarna bleken ze gekke namen te hebben. Zoals maandag, dinsdag,… 

 
 
We moesten ook van alles uitproberen. Daarna maakten we samen met de mannetjes 
een prachtig kunstwerk. Kortom… een reuze verhaal! 



 

 



 
 
Er werd een ‘echte’ dierentuin gebouwd in de bouwhoek! 
 
Woensdag: 
 

- turnen 
- relaxatie voor groep 1 
- verder werken aan de stokpaarden 

 
 



 

 

 
 



Nelle doet het gezicht van haar gekleide hoofdje na. 
 
Donderdag: 
 
Wat een leuke verrassing. Na een heerlijk ontbijt werd ik verwelkomd door een 
heleboel kindjes met bloemen. Super! Alvast heel erg bedankt! 

 
 

- na de kring gaan we turnen. We werken met een doorschuif 
- we meten de manen voor het paard en knippen die op de juiste lengte af. 
- De tooien die bij het kostuum horen worden gemaakt 
- De kostuums worden afgewerkt 
- We raden welke tekening Ilse stap voor stap op het krijtbordje tekent 
- Aanbod van enkele indianengerelateerde werkblaadjes. 
- Sedert gisteren zijn de kapla’s weer populair 
- Er wordt nogal wat gepuzzeld. 

 



 
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 



 
 
Voila, aangezien het morgen geen school is, zit deze week er alweer op! We zijn zo 
goed als klaar met onze indianenknutsels. Volgende week zou ik graag nog wat 
afsluitende spelletjes plannen. Misschien proberen we nog een keer indiaans te 
koken. We proberen een indianenparcours, we spelen het stokpaardenspel,… Maar 
eerst……….. gaan we maandag naar het bos (als het niet regent)! 
 
Geniet van een lang weekend (voor de gelukkigen) of gewoon van je weekend! 
Tot maandag! 
Ilse 
 
Agenda: 
 

- 14/10: zwemmen 
- Van 25 oktober tem 2 november: herfstverlof 
- 4 november: we gaan paardrijden (in kruiskerke) 

 
Belangrijke mededelingen: 
 

- Ik wil iedereen alvast heel hard bedanken voor de verrassing 
donderdagmorgen. Altijd leuk om in de bloemetjes gezet te worden! Merci! 

- Breng maandag de laarzen van je kind mee in een genaamtekende zak 
- Ik ben op zoek naar opblaaskrokodillen voor een spelletje deze week. Kan 

iemand helpen? 
- We hebben al 4 auto’s om naar de manege te gaan op 4 november (vanaf 

12.30 u tot 15.30 ongeveer) . Wie ziet het nog zitten? 
 
 
 


