
Week van 7 tot 11 september 2015 
 
Project: 
 
Maandag: 
Na het forum hadden we de praatkring. Thor had een echte, levende buxuskever 
mee die we met een vergrootglas konden bekijken. Ook het (lege) slakkenhuisje van 
Toos leverde veel nuttige informatie op (wie eet slakken op, waar is de slak nu naar 
toe, waarom hebben de mensen niet graag slakken in de tuin, wat eten de slakken, 
zijn er hier ook slakken in de tuin,....).  

 
 
 
 
 
 
 
 

Winter had het dan voornamelijk over zieke bomen die ‘bloedden’. Toevallig had Ilse 
een stuk hout mee met nog wat hars aan en op die manier konden de kleuters zien 
wat voor ‘bloed’ de bomen echt hebben. 
Ook Renéé had een zeer interessant iets mee: twee foto’s... Niet zo speciaal zou je 
denken, maar.... Hoe kom je aan een foto??? Je hebt een fototoestel, neemt een foto 
en dan???? Op die vraag hebben we nog geen antwoord... 
 
Vorige week was het mijn verjaardag en ik bracht een cadeautje mee voor de klas. 
Daarin zaten wel heel speciale dingen. Niemand wist eigenlijk wat het was, waren het 
aardappelen, ajuinen, eitjes, stenen of nog iets anders???? Na grondig onderzoek 
kwamen we tot de vaststelling dat het bloemen waren, sterker nog: BLOEMBOLLEN. 
Nu moeten we nadenken wat we moeten doen om die bloembollen ook echt te laten 
groeien en bloeien... Wat hebben daar voor nodig? Hoe gaan we dat aanpakken? 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Verder speelden we ook nog in de verschillende hoeken van onze klas en werd er 
met man en macht ‘gepuzzeld’. Iets wat sommigen heel leuk vinden en anderen dan 
weer helemaal niet.... 
 

 
 
 
 
 



Dinsdag: 
Ridder Ferre blijft een topper in de klas. Op massaal verzoek werd het verhaal nog 
eens voorgelezen. Sterker nog, we maakten zelf ook een plannetje en gingen net als 
ridder Ferre doorheen het donkere bos, de hoge bergen en het zwarte meer naar 
onze klas. Onderweg kwamen ook wij de wolf tegen, de arend EN de draak!!! 
Gelukkig was iedereen dapper genoeg en konden we met een gerust hart terug naar 
onze eigen klas. Wat een avontuur!! 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



In onze kring hangt een ‘seizoenenkalender’. Daar staan vier meneertjes op: 
meneertje herfst, zomer, winter en herfst. 
De kleuters maakten kennis met alle vier de meneertjes en ik had een berg spullen 
meegebracht. We moesten de spulletjes sorteren volgens de verschillende 
seizoenen.... Geen gemakkelijke opdracht!! 

 
 
Het weer was goed genoeg om buiten te spelen. De krijtjes werden bovengehaald en 
we waagden ons aan een hinkelspelletje. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verder werd er veel in de hoeken gespeeld en uiteraard nog heel ijverig gepuzzeld!!! 
 

 
 

 
 
Woensdag: 
Woensdag leerden we ‘de zevensprong’ kennen, een bewegingslied. De kleuters 
moesten daarna een opdracht uitvoeren: het tekenen van een huis, boom en 
mannetje.       (uitleggen waarom???) 
 

En bij Eva werden de spieren los gemaakt!!! 

                                   



Donderdag: 
Nancy kwam terug helpen in de klas. De kleuters leerden het spelletje Bunny Hop 
spelen, telkens in een groepje van 4. 
 

 
 
Vandaag hadden we ook het eer en het genoegen om “fotomodel voor één dag” te 
zijn... 
Sylvia kwam de klasfoto’s nemen en een schoolfoto. We hebben onze uiterste best 
gedaan om mooi te lachen... We zijn benieuwd naar het resultaat!! 
 

 
 
 
 



Na de fotoshoot (die zeer vlot verliep) zorgde Eva voor de inspanning. 
 

 
 

We hadden deze week al goed  nagedacht en een plannetje gemaakt om de 
bloembollen te planten.... Vandaag was het dan zover!!! De kleuters wisten dat we 
putje nodig hadden in de aarde, water en heel veel tijd... Eerst moet de herfst komen, 
daarna de winter om dan uiteindelijk in de lente te zien hoe de tulpen zullen groeien 
en bloeien. 
Maar hoe maak je zo’n putje? En wat heb je daarvoor nodig? En waar planten we de 
bollen zodat ze niet kapot getrappeld worden? En waar krijgen ze genoeg 
zonlicht??? Heel belangrijke en moeilijke zaken om rekening mee te houden.... Maar 
zeer boeiend om de kleuters te zien denken en ondernemen! 
Sommigen maakten een putje met hun vingers, anderen met een grote schop, 
anderen met een kleine schop. Er waren er zelfs die geen putje maakten, maar er 
gewoon aarde bovenop gooiden... Op zich hadden ze wel gelijk dat de bloembol 
verstopt zat, tot ze water moesten geven en alle aarde er terug afviel... 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En nog anderen vonden een klein putje toch maar niks....  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vrijdag: 
Bloembollen planten + opdracht chronologische volgorde 
Ajuinsoep maken 
 
 
 
 
 
 
Yoga met Eva 


