
Week van 19 oktober tot en met 23 oktober 

 

Project: noten/bos 

 

Maandag: 
We startten zoals elke week met het forum. Mira vertelde trots dat ze een ‘baby’-zus 
heeft gekregen: Olivia. 
En onze Marie-Julie mocht deze week bij de jarigen staan, joepie !!! 
Tussendoor mochten we ook het nieuwe muziekje kiezen, het werd deze: ‘Comptine 
d’un autre été: L’après midi….  

          
 

Na het forum namen we onze toevlucht in de kring. De kleuters vertelden over 
aardappelen, danskleren en dansschoenen, auto’s, dino’s, nieuwe kleren en 
overgeven (en dat werd super gedetailleerd beschreven door verschillende kleuters, 
het was voor heel veel kleuters een herkenbaar gegeven)  
 

Na de vertelkring gingen we aan de slag… 
De kleuters krijgen de kans om te naaien...Helemaal niet evident om de draad in het 
oog van de naald te houden. En ze moesten ook over de nodige concentratie 
beschikken… 

  
 
 

 
 
 

 
 
Aan de andere tafel lagen de notenkrakers 
om noten te kraken. Iets dat de meeste 



kleuters heel leuk vonden. Ze moesten de schalen van de noten in één kom leggen 
en de noten zelf in een andere kom. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een denkoefening: de juiste bladeren bij de juiste soort en kleur leggen, een matrix 
dus. Dat kon alleen gedaan worden of met meerdere kleuters samen. 

 
 
 

Via de Leesknuffel kregen we onze eerste boek, en dat werd natuurlijk voorgelezen: 
De grote sprong van Jaap. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ibe (uit klas 2) mocht niet mee gaan zwemmen met haar klas en mocht bij ons 
komen helpen. Samen met 4 kleuters zochten ze afgevallen bladeren om die in onze 
speelbak te verzamelen. 
En daarna speelde Ibe nog een spelletje met enkele kleuters. 
 

 
De kleuters moesten nog eens een vrije tekst maken. Ze mogen echt kiezen wat ze 
tekenen en dat is niet zo gemakkelijk! Het zou eenvoudiger zijn als wij hen zeggen: 
nu teken je een huis, of je tekent iets over het bos. De kleuters moeten zelf eerst 
nadenken wat ze kunnen of willen tekenen… Bij de ene verliep dit al met iets meer 
enthousiasme dan bij de andere. Maar ze mogen gezien worden en dus hangen ze 
buiten de klas aan het prikbord. Neem gerust eens een kijkje zou ik zeggen!! 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



Dinsdag: 
We begonnen de dag met een kijk-kring. We zagen verschillende soorten noten en 
hoe ze aan de boom groeiden. De walnoten, hazelnoten, amandelnoten en 
kastanjes. Alle noten zitten in een omhulsel en groeien aan een boom. Als ze rijp 
zijn, vallen ze af en kunnen wij ze dan opeten. En dat hebben we ook gedaan. We 
proefden de verschillende noten in de loop van deze dag. 

  
 
 

Daarna reden we met auto’s naar Wingene om nog eens in het water te plonsen. We 
moesten proberen om alleen in het water te springen, om bloemen op te rapen die 
op de grond van het zwembad lagen, om eendjes vooruit te blazen en om op onze 
buik door het water geleid te worden. Spelen in het water hoorde er ook bij 
natuurlijk!!! 
Dank je wel aan de papa’s en mama’s die meegeholpen hebben!!! 
 

 

 



  
Vandaag was het ook de verjaardag van Marie-Julie. Ze maakte haar kroon en 
trakteerde met ‘kaas’... We zongen voor Marie-Julie, ze blaasde de kaarsjes uit en 
Lobke bleef nog in de klas om een spelletje te spelen met de kleuters… Een echte 
‘party’ dus!! 

 

 



                

               

 
 
 

 



Er moesten vandaag nog wat vrije teksten gemaakt worden, de matrix werd gemaakt 
en ook de notenkrakers werden terug boven gehaald.  
 

 
Tijdens het kringspelletjes moesten de kleuters kastanjes in de juiste hoeveelheid in 
onze ‘mand’ leggen… 

 

 

 
 
 
 

Woensdag:  
Geen school: pedagogische studiedag 

 

 
 



Donderdag: 
De dag begon met de vertelkring. Ik hoorde verhalen over een powerranger, over 
een kapot huis, een paar kleuters vertelden over het bos, over knikkers, over 
strijkparels, baby’s, over het zwembad in Spanje (Thor is terug!) en over slapende 
mama’s. Heel boeiend allemaal. 
Er werd zoveel verteld, dat we net op tijd klaar waren om de spieren te gaan trainen 
bij Eva… 

 

 
 

Na de speeltijd moest er dringend gewerkt worden. De bananen moesten geplet 
worden, de noten moesten fijn gemaakt worden, we moesten alle ingrediënten mixen 
en daarna in de oven stoppen!! 

 



 

 
 

 
 
 

 
 



En daarna: gastronomie in de kleuterklas !!!!! Het smaakte…. 
 

 
 

           
Tussendoor werd er ook gekleurd, noten gekraakt, gedanst, gepuzzeld, in de 
poppenhoek kon ik ernstige conversatie waarnemen en ook in de bouwhoek werd 
met man en macht gespeeld! 
 
 
 
 



 
 
 

Deze namiddag was Nancy in de klas en konden de kleuters een mozaïekje maken 
met zoutdeeg en stukjes notenschelp…  
Het zoutdeeg moest eerst uitgerold worden, daarna moesten ze een blad uitsnijden 
en opvullen met stukjes van de notenschelpen. Als de stukjes te groot waren konden 
ze met behulp van de notenkraker of hamer kleinere stukjes maken... 
 

 



 
 

Het tovertrucje van deze week was er eentje die voor het eerst mislukte!! En dat was 
super!!!  
Ik hield een lucifer onder een ballon dus ploft onze ballon door de warmte. Maar als 
je genoeg water in de ballon doet, dan ploft de ballon niet (of het duurt toch veel 
langer). Ik had niet genoeg water in mijn ballon gedaan dus plofte de ballon en viel 
het water er uit. En net dat vonden de kleuters het leukste moment…. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Vrijdag: 
 

Vrijdag= BOS!!! Vandaag was het dus zover, we mochten naar het bos…. 
Dankzij de vele hulp van mama’s, papa’s, oma’s en opa’s verplaatsten we ons naar 
Ardooie.. 
 



 

 

 
 



 
 

In namiddag hielden we dan ons ‘bosatelier’. Het atelier startte met een live 
voorstelling van TIK TAK, door Emmy en Evelien. 
Daarna werden we in groepjes verdeeld en deden we allerlei leuke activiteiten: 

- voederbolletjes maken voor vogels 
- kleien 
- omloop ‘door het bos’ 
- verschillende knutselactiviteiten (bomen met zoutdeeg, bomen met gescheurd 

papier, stipjesbomen maken,...) 
- liedjes zingen 
- yoga  

 

Een leuke maar vermoeiende dag!!! 
 

Geniet van het weekend, 
 
An 

 
 

Agenda: 
- Zaterdag 31 oktober tot zondag 8 november: herfstvakantie 
- dinsdag 10 november: oudercontact  
- woensdag 11 november: geen school 
- DONDERDAG 26 november: zwemmen 
- zaterdag 28 november: lampionnentocht 

 
 

Belangrijke mededelingen: 
- het zwemmen gaat vanaf nu door op de donderdag ipv op de dinsdag. De 
zwemdata zijn nu: 26/11, 07/01, 04/02, 10/03, 14/04, 12/05, 09/06; telkens in de 
namiddag. We gaan niet meer naar Wingene, maar naar het zwembad van 
Meulebeke. 
- Maandag sta ik nog een dagje in de klas, vanaf dinsdag is het terug aan Ilse! 
- op de website van onze school kan je vanaf nu ook het klasnieuws en de foto’s 
terug vinden… Ga naar www.reuzenhuis.be en ga dan door naar de 2° kleuterklas. 
Of klik hier op deze link: http://www.reuzenhuis.be/?klas=11 

De foto’s van september staan er nog niet allemaal op, in de loop van deze week 
komt dit in orde... 

http://www.reuzenhuis.be/
http://www.reuzenhuis.be/?klas=11

