
Week van 23 november tot 27 november 2015 

 

Project: Sinterklaas 

 

Maandag: 
Tijdens het forum zongen we enkele ‘oude’, bijna vergeten liedjes. Onze klas had 
deze week ook de grote eer om de schooldans te dansen op het podium… Ze deden 
het super!! 
Daarna doken we de kring in om te vertellen over verschillende zaken. Het viel me op 
dat Sinterklaas en zwarte piet heel veel aan bod kwamen… Hoe zou dat toch 
komen???  
Toevallig kwam bij Noah deze zin ter sprake: later ga ik politieman worden. Ik wou 
uiteraard ook van de andere kleuters te weten komen wat zij later willen zijn…. 
 

Ziehier een overzichtje: 
Brandweer: Senne 
Politie: Wolf, Siben, Noah, Winter 
Ik weet het nog niet: Marie-Julie 

Prinses: Clarabel, Mira, Toos, Louise, Nelle, Renée 
Clown: Berzan 

Papa: Thor 
Astronaut: Ferran, Robbe 
Bokser: Lorik, Yahja 

 

Na het vertellen werd er in de hoeken gespeeld/gewerkt. Vooral de tafel van de 
strijkparels werd druk bezocht (filevorming inbegrepen). 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De afwerking van de lampionnen stond ook op het programma, want zaterdag is het 
zover!!! 
 

 
 

De kleuters kregen opnieuw een moet-werkje… De opdracht deze week is: bouw een 
kasteel (het kasteel van Sinterklaas) met vier torens en één poort, anders kan 
Sinterklaas niet binnen in het kasteel... 
 



 

 
 

Omdat de kleuters heel vaak vertelden over Sinterklaas kwam de vraag of we daar 
een project(je) over wilden hebben… 
De kleuters verzamelden eerst bij mij en wie ja zei, mocht aan de rechterkant gaan 
zitten. Wie dat niet zo zag zitten, mocht aan de linkerkant gaan zitten. 
 

            de JA-kant                                                de NEE-kant 

 
Na overleg met de drie neen-kandidaten werd toch beslist om over Sinterklaas te 
‘leren’.... 
 
 



We hielden een brainstorm en stelden daarbij onze ‘drie’ vragen: wat weten we al, 
wat willen we weten en wat willen we doen? 

 

 

                             
En daarmee zijn we van start gegaan met het nieuwe project! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dinsdag: 
Vorige week had Ilse het verhaal verteld van ‘Kleine Raaf wil alles hebben’. Aan de 
hand van prenten uit het boek moesten de kleuters per twee eerst hun prent 
bespreken met elkaar. Daarna toonden we de verschillende prenten aan elkaar en 
de kleuters vertelden wat er gebeurde bij hun prent.  
Op die manier zochten we ook welke prent er eerst kwam en welke prenten op elkaar 
volgenden . Zo werd het verhaal weer één geheel. 

 
 
 
 
 
 
 

 



In de tekenhoek werden er Sinterklaasboekjes gelegd met kleurplaten en een paar 
opdrachtjes. 

 
 

De boekenhoek werd aangevuld met prentenboeken over Sinterklaas en zwarte piet 
en enkele speelgoedboekjes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aan de tafel werden speelgoedzakken gevuld met volgende opdracht: kleef 5 
stukken speelgoed. 

 
 

En aan de andere tafel werden de schoendozen (die in onze bouwhoek lagen) 
ingepakt met krantenpapier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ook vandaag werden moet-opdrachtjes gemaakt: 

 

 
 
 

In de namiddag hielden we een dansparty in de forumzaal, samen met de derde 
kleuterklas. We lieten ons helemaal gaan op dansmuziek van Party Piet Pablo…. 

                                    
 



 
 

Om de dag af te sluiten besloten we elkaar eens een kleine massage te geven. We 
‘tekenden’ rustig kleine figuren op de rug van de kleuter voor ons. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Woensdag: 
De luisterkring stond vandaag natuurlijk in het teken van Sinterklaasliedjes. Ik 
speelde op de blokfluit enkele liedjes en de kleuters moesten raden welk liedje het 
was. Niet meezingen was geen optie, het gebeurde spontaan bij de kleuters… 

 

Daarna werden nog enkele hoeken aangevuld met ‘sint’-attributen… 

 

In de kring werd een schoorsteen geplaatst waar de kleuters kunnen oefenen om 
pakjes in te gooien. Die pakjes hebben ze zelf gemaakt van schoendozen en 
krantenpapier… Als er een pakje scheurde, dan konden ze dit terug gaan repareren, 
beneden aan de tafel… En omdat de schoorsteen ‘saai’ was, werd die in de loop van 
de voormiddag wat ‘echter’ gemaakt. 

 

 
 



In de poppenhoek mochten we enkele nieuwkomers verwelkomen. De winkel werd 
omgetoverd tot poppenkast en het eerste optreden werd een succes! 

                      

    
  
Vooraan de klas mochten de kleuters een brief schrijven. Er lag briefpapier met 
lijntjes en de kleuters moesten ‘schrijven’ tussen de lijntjes, met balpen… 
Ik kan jullie verzekeren dat het heel serieus aan toe ging. Het leek een beetje op een 
examen. 
                       

 
 
 
 
 
 



Ik wou de compost wegdragen en zonder dit te weten of te plannen werd dit een 
heuse activiteit… Daarom namen ook de compost van Emmy mee, want ik had nu 
eenmaal zeer veel helpers. 
Het werd een ongelofelijk hindernissenparcours. Eéntje dat je nooit zelf zou kunnen 
namaken. 
Terwijl de kleuters de potten krampachtig vasthielden moesten ze volgende 
hindernissen overwinnen:  
Hellingen afdalen, over boomstammen stappen (en niet erop), samen de pot blijven 
vast houden terwijl we aan het stappen waren (dus niet te vlug, niet te traag),dan een 
helling opklimmen, niet in de (vele) plassen lopen, proberen om niet weg te glijden op 
de natte ondergrond EN ervoor zorgen dat er geen fruitafval uit onze overvolle potten 
valt. Dit laatste is net iets minder goed gelukt, maar kom… het was geen evidente 
opdracht (maar o zo grappig om hen bezig te zien!!!) 

 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 



En ook Eva was vandaag van de partij om de spieren te trainen… 

 

 

 

 
 
 
 

Donderdag: 
Vandaag was er terug vertelkring. De kleuters vertelden over Plopsaland, schoentjes 
zetten, rode-neuzendag, spiegel, taart, baby’s, armband,.... 
 
Daarna verdeelden we ons over de verschillende hoekjes. Eva was er niet dus werd 
er verder gewerkt in de klas.  
Aan de vrije knutseltafel konden de kleuters een zwarte piet en/of een sinterklaas 
maken. De bedoeling is echt dat ze dit zelfstandig doen, of met hulp van elkaar. 
 



 

                                 
 

Na de speeltijd luisterden en keken we naar een verhaal over Sinterklaas. We deden 
dit samen met de derde kleuterklas in de forumzaal. 
In ‘de heerlijkste 5 december in 574 jaar’ zinkt het schip van Sinterklaas en komen 
Sint en piet terecht in Frankrijk. Ze zijn alles kwijt: de cadeautjes, het snoepgoed, de 
staf, de mijter en al hun kleren zijn kletsnat. Uiteindelijk krijgen ze verse ‘gewone’ 
kleren en komen ze toch nog op tijd aan in de stad. Maar niemand herkende 
sinterklaas en zwarte piet, behalve de kinderen… En sinterklaas vertelde hen wat er 
was gebeurd. Alle kinderen gaven nu aan Sinterklaas een cadeautje en ze zorgden 
ook dat sint en piet een nieuw pak kregen zodat iedereen hen terug kon herkennen.  
 

                                
 

 
 
 
 
 



En omdat we dan toch samen waren, dansten we nog eens de pepernotensamba en 
de schooldans. 

 

 
 

In de namiddag vertrokken we met de mama’s en papa’s naar het zwembad van 
Meulebeke. 

 



 
(binnenkort kan je op de klaswebsite nog meer foto’s bekijken) 
 

Dank je wel helpende mama’s en papa’s!!!! 
 
 

Vrijdag: 
 

Op vrijdag houden we altijd de verhalenkring. Deze week luisterden 
we naar ‘Stoere Matthijs’. Matthijs is een stoere, sterke alligator die 
niet graag speelt met ‘sukkeltjes’. Hij stoort voortdurend de klas en 
op een dag komt er een nieuw kindje in de klas: Alex de leeuw! 
Matthijs ziet dit helemaal zitten, tot hij ziet dat Alex eigenlijk een 
meisje is. Hij duwt haar blokkentoren omver, maakt haar tekening 
stuk, giet limonade over haar knuffelbeer,... Tot Alex er genoeg van 
heeft en boos wordt. 
 
 

Daarna werd er heel veel in de hoeken gespeeld.  
Aan de tafel beneden had ik een waterxylofoon gezet met kleurenpartituur. Als je de 
juiste volgorde van kleuren aantikt op de flessen water, dan krijg je een 
sinterklaasliedje… Zo gemakkelijk gaat dit uiteraard niet, de kleuters krijgen dit voor 
het eerst aangeboden en vinden het nu vooral leuk om er gewoon op te slaan.. Hoe 
zou je zelf zijn? 

 
 

 
 



Omdat de lampionnentocht nu heel dichtbij kwam, wilden we onze lampionnen wel 
eens testen. We namen de lampionnen + lichtjes mee naar het kuiskotje en daar 
konden we ze testen… De kleuters waren alvast erg enthousiast!!! En het was ook 
mooi om te zien. 

 
 

Wie zijn/haar moetwerkje nog niet had gemaakt mocht vandaag dus niet kiezen waar 
hij/zij ging spelen. Er MOEST nu echt wel eerst gewerkt worden. En dat gebeurde 
dan ook. 

  
Nancy was deze week niet in onze klas omdat Evelien ziek was en ook Eva was 
gisteren en vandaag ziek. Dus hadden we geen yoga en kon iedereen in de klas nog 
even gezellig verder spelen. 
We sloten onze week af met een dansje tijdens het forum. Samen met kleuter 3 
toonden we onze ‘pepernotensamba’. 
 

Data: 
vrijdag 4 december: de sint komt op bezoek 

woensdag 9 december: spelletjesvoormiddag 

van 19 december t.e.m 3 januari: kerstvakantie  
zaterdag 20 februari: speurreuzentocht 
vrijdag 18 maart: reuzenhuisquiz 

Mierekamp: maandag 21 juni, dinsdag 22 juni en woensdag 23 juni 
 

Nuttige weetjes: 
Ondertussen weet iedereen dat er in de klas ‘luisjes’ zitten. Nu dachten Ilse, Annick 
en ikzelf dat het misschien aan te raden is om tijdens het zwemmen, de kleuters een 
badmuts te laten dragen. Want ook in het zwembad kunnen de luizen overgedragen 
worden. Heb je thuis een badmuts voor je kleuter, dan mag je die zeker meegeven 
de volgende keer dat we gaan zwemmen. 


