
Week van 7 december tot 11 december 2015 

 

Project: Kerst/Nieuwjaar 
 

Maandag: 
Het werd vandaag een dansforum met verschillende dansen: twee volksdansen, het 
standbeeld van kapitein Winokio en de schooldans… 
Helemaal in het zweet dansten we de kring in en vertelden de kleuters wat 
Sinterklaas had gebracht afgelopen weekend. 
 
We overliepen de planning van de dag en al gauw kwam de vraag naar het moet-
werkje van deze week…. Er was goed nieuws en slecht nieuws. Het goede nieuws: 
deze week moeten jullie geen moet-werkje doen (= verwonderde gezichten). Het 
slechte nieuws: deze week moeten jullie al jullie nieuwjaarsbrieven maken (= ook 
verwonderde gezichtjes)! En meteen worden deze nieuwjaarsbrieven ook de rode 
draad tijdens deze week. Dat zullen jullie wel vrij vlug merken!! 
 

Terwijl de eerste kleuters (of slachtoffers?!?!) aan de slag gingen, speelden de 
andere kleuters volop in de hoeken… Vooral de zandbak was een succes! 
Ik probeer de foto’s van de nieuwjaarsbrieven te beperken zodat het eindresultaat 
voor elk van jullie een ‘surprise’ zal blijven…. 
 

 

 



 
 

Dinsdag: 
 

Deze morgen stond er een kerstboom (een triestige exemplaar weliswaar, maar 
kom..) in de kring en een grote doos.  
We zagen dat er in de doos ook een kerstboom zat. We staken deze in elkaar en we 
bekeken toen eens goed de verschillen tussen de twee bomen…  
 
 

 



  
 

We merkten volgende zaken op:  
- de ene boom was groter, de andere boom was kleiner 
- de ene boom was donkergroen, de andere boom was lichtgroen met bruin 
- in de ene boom hingen nog een paar witte lintjes, in de andere boom niet 
- de ene boom kon je uit elkaar halen en bij de andere boom kon je dat niet 
- de ene boom zat in een pot, de andere boom niet 
- de ene boom had veel plantjes/stokjes (ze bedoelen dus de naalden van de 

boom), de andere boom had er niet zoveel 
- de ene boom is een echte kerstboom en de andere niet 

 

Op de vraag: ‘welke boom is dan de echte kerstboom?’, antwoordden de kleuters 
unaniem…Deze boom! 
                     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nog wat werk aan de winkel dus!  
 



En dan was het tijd voor zweten, zuchten, concentratie en precisiewerk!!!! Kijk maar 
naar hun gezichtjes… 

 

Schilderen 

 
 

Knippen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



We leerden vandaag ook sneeuwvlokjes/sterretjes tekenen… (met bepaald doel voor 
ogen natuurlijk, maar dat mogen we niet zeggen..) 
 

 
 

Woensdag: 
En ook vandaag werkten we voornamelijk verder aan de nieuwjaarsbrieven… 

 

Ze MOESTEN nu eens kriebelkrabbelen…. Dat resulteerde in gezichten vol ongeloof, 
verwondering en glitteroogjes…  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Na de speeltijd kwamen er mama’s naar de klas om spelletjes te spelen… De 
kleuters kijken daar altijd erg naar uit. Dank je wel mama van Nelle, Mira, Winter en 
Robbe !!!    
              

 
    
 
 
 
 
 
 
 

 



Eva stond onze kleuters op te wachten om de beentjes te strekken en de spieren te 
trainen in de meest sfeervolle turnzaal van de ganse wereld!! (en een ramp om foto’s 
te nemen… Maar da’s een nadeel dat niet opweegt tegen het voordeel) 
 

 
 
 

Donderdag:      
Vandaag was Nancy in onze klas en mochten we de ‘valse’ kerstboom versieren in 
kleine groepjes. Het resultaat is verbluffend mooi… 

 

 



 
 
 
 



 
 

Daarna moesten de kleuters turnen bij Eva… 

 
 
 
 



 
 

Helemaal opgewarmd, waren de kleuters volledig op temperatuur om terug aan de 
slag te gaan…  
 

 



 
 

Vrijdag: 
 

En ja hoor…. Ook vandaag werkten we terug verder aan de…(je raadt het nooit) 
nieuwjaarsbrieven. Het ijverig werken + het bereiken van de resultaten = geen foto’s 
meer beschikbaar…. Jullie moeten nog even wachten tot het nieuwe jaar!! 
 

 
 

Tussen alle werken door kon er uiteraard nog heel veel gespeeld worden… Gelukkig 
maar!!! 

 
 
 



 
 

 
 

Het was een intensieve, drukke maar heel gezellige werkweek. Hier zit een erg 
tevreden begeleidster te typen.  
 

Geniet van nog van deze zondag, 
 
An 

 
 
 
 
 
 



Nuttige weetjes: 
 

Deze week starten we elke morgen met een kerstforum. Ook alle ouders zijn hierbij 
welkom! 
 
Vrijdag 18 december eten we kerstkoeken in de klas, er zijn dan GEEN warme 
maaltijden 

 

Agenda: 
 

Vandaag, 13 december kan je ons nog een bezoekje brengen op de kerstmarkt…  
 

19 december tot 3 januari: kerstvakantie 

 

donderdag 7 januari: zwemmen 

 
 
 
 


