
Week van 1 tot 4 september 2015 
 
Project: eerste schoolweek 
 
Maandag: 
 
Genieten van de laatste vakantiedag 
 
Dinsdag: 
 
Eindelijk was het weer zover! 1 september... Na het invullen van de maaltijden 
trokken we met onze klas naar het forum. Daar maakten we kennis met inspecteurs 
spruit en broccoli. Ze vertelden ons hoe gezond fruit en groenten wel zijn en deelden 
gul druifjes en wortelen uit. Enkele kinderen kwamen een zelfgemaakt lied zingen. 
De jarigen van de vakantie werden in de bloemetjes,... euh druifjes, gezet en we 
verwelkomden 2 nieuwe baby’s. proficiat!!! 
 
 
Na het forum trokken we naar onze nieuwe kring. Eerst en vooral maakten we kennis 
met Louise. Zij komt vanaf nu met ons meespelen en – werken in de klas. Welkom 
Louise!! 

 
 
We leerden dat we altijd langs de zwarte streepjes de trap naar boven komen en 
langs de andere kant naar beneden gaan. Zo vermijden we botsingen en gevaarlijke 
toestanden op de trap. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Aangezien we al zo lang stil zaten tijdens het forum, mochten we eerst de hoekjes 
van de klas verkennen. Niet voor erg lang want daar hoorden we het muziekje van 
de speeltijd al! 
Na de speeltijd verorberden we een lekkere koek en hielden we praatronde. Tijdens 
de praatronde kunnen we vertellen aan onze vrienden wat voor leuks, boeiends, 
spannends... we meemaakten. Vanaf volgende week is er steeds op maandag en op 
donderdag praatronde (daarover meer op de klasavond). Luisteren naar elkaar 
moeten we weer een beetje oefenen zodoende splitsten we de praatronde op. Na de 
middag gingen we nog een stukje door. 
 
De eerste paar dagen van het schooljaar staan vooral in het teken van ‘de klas 
verkennen’, ‘nieuwe afspraken leren kennen en respecteren’ en ‘samen zijn met de 
vriendjes’. 
Ondertussen kijk ik rond en speel ik hier en daar mee. Zo leer ik de kinderen ( en zij 
mij) beter kennen, kan ik tijdig ingrijpen als een afspraak niet duidelijk was,... 
 
Hieronder enkele sfeerbeelden van de eerste dag. 



 

 
 

 



 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Woensdag: 
 
Op woensdag starten we de dag met een luisterkring. Dit kan gaan van het 
beluisteren (en eventueel aanleren) van een lied tot spelen met instrumenten of 
beluisteren van geluiden. Vandaag werkten we met ritmestokjes. Hoe kunnen we 
geluid maken met 1 stokje? We experimenteerden even en probeerden uit. Later 
kregen we er nog een stokje bij. Kunnen we het tempo veranderen? Kan dat in 2 
groepen?,... 
 
Gisteren hadden de kinderen aangegeven dat ze graag wilden schilderen. Dat kan 
natuurlijk maar beginnen we daar zo maar aan? Wat denken jullie? Hoe gaan we aan 
de slag? We kwamen tot de conclusie dat we beter eerst even nadachten wat we 
precies wilden schilderen alvorens te beginnen. Daar proberen we nu op te letten. 
Natuurlijk kon er ook in de andere hoeken gespeeld worden. 
 

 

de dierentuin... 
 



 

 
 



 
 
Ook de vrije knutselhoek werd ontdekt. Hier mogen de kinderen zelf bepalen wat ze 
willen maken. Dat kan door te bladeren in knutselboeken maar ook met eigen ideeën 
kunnen de kinderen aan de slag gaan. Gewoon experimenteren of echt al iets 
maken, alles kan. Ik merk dat dat voor de kinderen nog niet evident is. De komende 
weken zullen we zeker wat extra aandacht hebben voor deze hoek. 

 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 
 
Na de speeltijd vertelde ik het verhaal van ridder ferre die voor het eerst naar de klas 
ging. Het is een relatief lang verhaal maar de kinderen hingen aan m’n lippen. Echt 
leuk!! Ze waren zo enthousiast dat ze er de dag nadien op stonden dat het verhaal 

nog even voor nancy verteld werd.  
 

Ondertussen piepte de zon door de wolken en leerden we ons terras kennen. De 
pottendrum vond alvast bijval. 



 

 
 

 maar ook de kriebeldiertjes op ons terras 
waren niet veilig voor het spiedende oog van enkele kleuters. 
Jammer genoeg werd het alweer tijd om op te ruimen want we mochten op bezoek 
bij Eva! 
Daarmee werd onze klasdag ook afgesloten. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Donderdag: 
 
Je zou denken dat je op je verjaardagsfeest niet moet ‘werken’ maar helaas, 
pindakaas, niet zo in onze klas. Thor mocht onmiddellijk zijn kroon versieren voor het 
feest dat hem te wachten stond. Enkele nieuwsgierigen wilden wat graag helpen . 

 
 
Na de praatronde mochten we nog eens langsgaan bij Eva.  

 
 



 
 
Ook nancy was vandaag in onze klas. Vanaf volgende week komt ze (een stuk) op 
donderdag en een stukje op vrijdag langs. Dit tot de peuterklas nood heeft aan haar 
hulp. De komende weken zal ze vooral groepjes kinderen meenemen om een 
gezelschapsspel te leren kennen of andere leuke activiteiten te doen die niet altijd 
makkelijk klassikaal te organiseren zijn. Mogelijks helpt ze ook kinderen die bv. nog 
wat moeite hebben om te puzzelen, pengreep,... . Je begrijpt het al... nancy wordt 
onze duizendpoot.  

 
 



 
 
Tijd voor feest! Thor bracht een heerlijk (en grotendeels gezond) aperitief mee. 
Super! Maar vooraleer we aanvielen werd hij nog in de bloemetjes (of ballonnen ) 
gezet.  

 

 



 
 
Proficiat jongen! 
 
Na de middag vertelden we nog even het verhaal van ridder ferre voor nancy. Af en 
toe is het best spannend maar geen paniek; Noah hield dan even haar hand vast . 
Daarna gingen er telkens 4 kinderen mee om bunny hop te spelen. De andere 
vriendjes bleven in de klas. 

 

 
 



 
 

 je ziet... we leren ook belangrijke huishoudelijk 
taken. Zeker wanneer het even misgaat in de maïsbak . 
 



 de computer werd voor de eerste keer 
aangelegd.  
Lekker rustig boekjes doornemen kan zo zalig zijn! 

 
 
 
 
 
 
 



Vrijdag: 
 
Vandaag bekeken we in de kring een heleboel kalenders. Vanaf volgende week 
zullen we die elke dag aanpassen. Zo is er de scheurkalender, de dopidokalender 
(die omvat het hele schooljaar. De weken van An staan erop maar ook de jarige 
kindjes en eventuele activiteiten zijn erop aangeduid), de weerkalender en de 
seizoenskalender 
Renée bracht een leuk spel (froggy) mee naar de klas.  De kinderen die wilden 
konden per 4 bij mij komen om het te spelen. 

 

 
Bij de plasticinehoek worden al 2 dagen heel wat gekke mannetjes gemaakt. Super! 

 
 
Na de speeltijd gingen we samen met kleuter 3 aan de slag om de schooldans in te 
oefenen. 



 
Nu nog snel opruimen want na de middag is er feest!!! Vlaamse kermis! 
 
Dit jaar mochten de kinderen zelf op zoek naar een spelletje. Eva en ik liepen rond 
om kinderen die wat verloren liepen te helpen. We konden met een bal naar een bel 
gooien, 4 op een rij proberen, ringen gooien, bordjes draaien,.... Na 3 activiteiten 
mochten we aan de lange tafel in de forumzaal aansluiten om iets lekkers EN 
gezonds te kiezen. We lieten het ons in elk geval smaken!!! Als dat geen manier is 
om het weekend in te zetten! 
 

 



 
 
Geniet van het weekend!!! 
Groetjes, 
Ilse 
 
Agenda: 
 
- dinsdag 22 september: zwemmen. Wie kan/wil mee? 
- donderdag 24 september ( om 20.00 u): klasavond 
- 5 oktober: vrije dag 
- 21 oktober: pedagogische studiedag 
 
Belangrijke mededelingen: 


