
Week van 26 tot 30 juni 2017 

 

 
 

- we de week startten met een verlanglijstje te maken? Wat wilden we deze week echt 

nog een laatste keer doen in deze week? Tikkertje spelen, met de playmobil en lego 

spelen, schminken, kleien, plasticine, dansen, en nog een heleboel leuke dingen. 

Eén ding was zeker: nog veel te veel wensen voor dit laatste weekje, maar we doen 

ons best! 

- we speelden tikkertje op het kleine voetbalveldje… wie dat niet zag zitten speelde 

heel overtuigend voor toeschouwer… 

  

  



- we speelden maandag en dinsdag voor de laatste keer in onze hoekjes (met o.a. 

playmobil en lego)… Vanaf woensdag moest al het materiaal uit de klas worden 

gezet zodat die helemaal (en super grondig) gepoetst kan worden... 

 

  

  
 

- we tijdens de laatste week ook in klas moesten eten? Iedereen bracht z’n 

lunchpakket mee en het werd super gezellig op ons terras… 

 

  
 

 

 

 

 



 

- we dinsdagochtend een ontbijt aangeboden kregen voor Heike haar verjaardag, dat 

was smullen, dank je wel!!!! 

  

  
 

 

- we dinsdag de laatste turnles hadden bij Eva… 

  



  
- dat Loes maandag gekleurde touwtjes had in haar haar? Dat vonden we best wel 

interessant, zeker toen we hoorden dat haar mama dat zelf had gedaan… Samen 

met Evelien legden we de handen in het haar en kregen de kleuters een mooi 

touwtje in het haar… Dank je wel voor de les Evelien!  

 

 
 

  
 

 

 



  
 

- daarna mochten de kinderen die zin hadden, terug puzzelen in de forumzaal. We 

controleren welke puzzels stukjes te kort hebben… 

  
 

- we ook de vlaggen van het mierekamp hebben verloot onder de tweede en derde 

kleuterklas? wie nu niet bij de gelukkigen was maakt volgend jaar opnieuw een 

kansje... 

  
 

 

 

 

 



- we woensdag een bezoekje brachten aan de schoolhoeve De Campagne (Drongen). 

Dank je wel aan de mama’s/papa’s/oma’s en opa’s om te rijden en mee te 

begeleiden…  

   

  

  
 

 

 



  

  

  

  
 



  
 

 
 

 (meer foto’s kan je vinden op de klaswebsite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- we donderdag terug op uitstap gingen? Dorien nam ons mee met de bus naar 

Torhout, naar het kasteel van Wijnendaele..  

Daar stond jonkvrouw Katharina ons op te wachten om ons het kasteel te tonen… 

Het was een fantastische voormiddag want toen we buiten kwamen hadden we geen 

kleuters mee, maar getrouwde (!) ridders en jonkvrouwen… Straf!!!! 

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 



  

  

  

  
 

 



- na het kasteelbezoek heel veel honger hadden gekregen? Na de picknick vertrokken 

we terug met de bus richting Damme voor een boottocht naar Brugge.. Super!!! 

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 nog een hapje en een drankje vooraleer we terug naar huis gaan…. 

  

  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



- we vrijdag toekwamen in een lege klas? We gingen dan maar de kring doen op de 

grond, dat was ook eens leuk hoor…  

  

  
- Marthe en Kyran  (klas 5) nog een poppenkastverhaal voor ons brachten? Het ging 

over 2 kleuters die samen naar de klas van Emmy moesten gaan (net zoals wij dus 

in september). Ze hebben dat goed gedaan, dank je wel! 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- we vrijdag ook nog de verjaardag vierden van Luca Pina? hiep hiep hoera en dank je 

wel voor het gezonde traktaat... 

  
- de finale werd gespeeld van het voetbaltornooi? De ploeg van enkele leerlingen uit 

klas 4/5/6 moest het vandaag dus opnemen tegen de ploeg van de begeleiders…. 

De leerlingen wonnen met 2-1…. 

  
- het terras werd verder opgekuist… 

  
 

 



- de kleuters kregen nog een kleine schminkwerkje op hun hand/arm 

  
 

- en om 11.30 werd het laatste forum ingezet en was het voorbij 

 
Ilse en ik willen jullie graag nog eens bedanken 

voor alle hulp die wij mochten ontvangen van 

jullie tijdens het afgelopen schooljaar. We 

beseffen zeer goed dat we heel wat leuke dingen 

niet kunnen doen zonder de inspanning van de 

ouders, grootouders zoals de uitstapjes en het 

zeker ook de bezoekjes aan het zwembad. Ook 

het meegeven van materiaal voor projecten of 

geknutselde zaken zorgden tijdens het jaar voor 

heel wat ideeën en inspiratiemomenten...  

Voor de fijne attenties die we mochten ontvangen: 

dank je wel, we zullen er van genieten!!!! 

 

 

Geniet volop van de vakantie!!!! 

An 

 

 

 

Belangrijke data:  

• 1 sept: naar Emmy 

• 2 sept: openingsfeest van het nieuwe schooljaar 

• 15 oktober: reuzerun 


