
Beste oud-reuzenhuisouders, 

Dit jaar bestaat ons geliefde Reuzenhuis, 20 jaar. 
Hoog tijd voor een reünie! 

Wanneer?
Zaterdag 3 maart, om 19u

Valt er iets te eten?

Natuurlijk! We maken er een gezellige avond van met een kaasbuffet.
(Wie echt geen kaas lust kan kiezen voor charcuterie)

 Dit alles voor de prijs van 15 euro per persoon, drank niet inbegrepen.

Inschrijven?
Wil je graag herinneringen met ons ophalen, stuur dan een bevestigingsmailtje naar 

 20jaar@reuzenhuis.be
met vermelding van jullie naam en wat jullie willen eten.

Vb. Familie Vancauwenberghe (ouders van Lenn en Loes) - 2x kaas
Vb Familie Vermeersch (ouders van Tuur en Ella) - 1x kaas en 1x vlees

Je inschrijving is pas definitief wanneer het correcte bedrag gestort werd op onderstaand
rekeningnummer met als mededeling jullie familienaam, aantal personen, kaas of vlees. 

Er kan ingeschreven worden tot 12 februari.

BE29 8508 2095 6464

Verder nog iets?
Heb je thuis nog ‘Reuzenhuissouvenirs’ liggen? Breng ze gerust mee…
Heb je nog contact met andere ‘oud’ ouders, zeg de boodschap door….

Denk je aan de babysit voor de kinderen? Onze reünie is enkel voorzien voor de ouders. 

Hopelijk mogen we jullie talrijk verwelkomen op zaterdag 3 maart!
Het reuzenhuisteam! 


